
 



 



 

 

Foto van voorouder 
 

Dit is Albertus Lestraden, geboren te Didam 29-03-1843, jongste 
zoon van Adolbertus Lestrade en Henrica Johanna Mientjes. 
Kleinzoon van de franse Pierre, die vanuit Sainte Colombe in 
Didam terecht was gekomen. Bij zijn geboorte werd de naam al 
met een n erachter geschreven. 
Hij was net als vader en grootvader koperslager, maar ook 
loodgieter en aannemer in het leggen en repareren van 
telegraaflijnen, aannemer van grondboringen. 
Hij trouwde te Arnhem, 04-02-1874 met Maria Johanna Gesina 
Weenen, geboren te Arnhem 19-08-1844, dochter van Hendricus 
Johannes Weenen, logementhouder en Gesina Gerritsen. Uit dit 
huwelijk twee dochters, waarvan de eerste maar drie jaar oud 
werd. Zeven weken na de geboorte van de tweede, overleed Maria, 

22-02-1876. 
Albertus hertrouwde te Arnhem 10-01-1877 met de jongere zus 
van zijn eerste vrouw, Gesina Christina Weenen, geboren te 
Arnhem 23-04-1846. In die tijd was hiervoor dispensatie van de 
koning nodig. Dit speciale document is als huwelijks bijlage te 
vinden bij de huwelijksakte. Uit dit huwelijk twee dochters, die 
anderhalf jaar en één jaar oud werden, een zoon die de 
volwassen leeftijd bereikte. De tweede echtgenote werd ook niet 
oud, 43 jaar. 
In 1905 woonde Albertus met zijn zoon Albertus Johannes 
Hendrikus in Amersfoort, in 1908 vertrokken ze naar Utrecht, 
waar Albertus 30-01-1918 in het St. Antonius Gasthuis is 
overleden, op 74-jarige leeftijd. De zoon trouwde in 1922 in 
Amersfoort, waar hij toen weer woonde.                                                Tweede vrouw,Gesina Christina 

 
Een foto van het 
bedrijf van Albertus. 
Op het bord: 
Praktische 
grondboring Zuidhoek 
bij Zierikzee, 
A.Lestrade ( Zonder 
n!) Arnhem. Albertus 
is tweede van rechts. 
Helaas is de foto slecht 
van kwaliteit en heeft 
iemand een kruisje 
boven de hoed van 
Albertus gezet. 
Hier volgt de 
huwelijks-bijlage, 
namens koning 
Willem III. 

De foto’s zijn door mijn ouders verzameld, waarschijnlijk via kinderen van de zoon. 
 
Anita Lestrade 2022 
 
 



 

 

verslag van de Haarlem-dag VVA 8 mei 2022 
 
De dag begint gelukkig met mooi weer en dat blijft tot het einde zo. 
 We verzamelen vanaf half elf in het café van het Teylers Museum. 
Aanwezig: Pieta en Harry Delpeut, Loes en Jan Mulder, Anita Lestrade en Peter Ankum, 
Ilonka en Paul Luscuere, Mieke Goudeau, Hanne Sons, Riet Dumas, Anne en Wiet Josso, 
Anneke Cinqualbre, Jacqueline en Jack Grossat, Guido Weesie, Elselien de Meulder en 
Frank Lestrade, Ingrid en Pieter Laboyrie, Betty en Jacques Noordermeer. Heel leuk om 
An Hutchison er weer bij te hebben, en we verwelkomden voor de eerste keer Herman 
Delpeut, achterneef van Harry. 
 
  Na de koffie met gebak worden we door gidsen van het museum opgehaald en worden we 
in twee groepen rondgeleid langs een aantal hoogtepunten in het museum. Mooi is de 
ovale zaal met daglicht door het glazen plafond. Het gebouw was niet als museum bedoeld, 
maar als kennis-centrum. Hier kon je elektriciteit bestuderen met allerlei apparaten, 
fossiele gesteenten en skeletten, maar ook schilderkunst. De heer Pieter Teyler heeft dat in 
zijn testament beslist. Sinds een aantal maanden is het oorspronkelijke woonhuis van 
Pieter Teyler bij het museum getrokken. Het is mooi gerestaureerd. In de ontvangstkamer 

werden altijd nog de vergaderingen van de directie van 
het museum gehouden, met het inktstel van Teyler op 
de tafel. Traditie. We kunnen natuurlijk niet alles in 
een uur bekijken, maar het is een heel interessant 
museum.  
 In het café staat inmiddels de lunch klaar. Een soepje, 
broodjes, yoghurt met fruit, heerlijk. Dan begeven we 
ons naar 
buiten, de zon 
in. Aan de 
overkant van 

het Spaarne is de aanlegsteiger van de 
rondvaartboten van Smidtje Canal Cruises. We 
varen inderdaad rond. Langs de mooi 
gerestaureerde molen “ de Adriaan”, de Nieuwe 
Gracht op, naar de Kinderhuissingel, Leidse vaart, 
met de Basiliek Sint Bavo, langs de schouwburg via 
Raamsingel en Kampersingel weer het Spaarne op. 
Een mooie tocht door een mooie oude stad. 
 Vanaf de boot is het een klein stukje lopen richting de Grote of Sint Bavo-kerk. Aan de 
voet zitten we heerlijk op een zonnig terras met een glas prosecco. Daarna nog wat 
drankjes en hapjes. Tegen zes uur gaat iedereen weer op huis aan. 
Een heerlijke dag! 
 
mei 2022, Anita Lestrade 



 


